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Michał werd geboren in het dorpje aan de rivier 
de Dnjestr. Tegenwoordig ligt het dorp in de 
Oekraïne en heet het Synkiv. 

Nadat hij in 1939 voor militaire dienst was 
opgekomen in Krasnik, werd hij ingedeeld bij 
het 24e Regiment Ulanen. Na de Russische 
inval van 17 september kon hij via de Karpaten 
Roemenië bereiken. Twee maanden later, op 
17 november 1939, meldde hij zich bij de 
Poolse militaire autoriteiten in Camp 
Coëtquidan in de Bretagne. Het 24e Regiment 
Ulanen vormde een onderdeel van de Zwarte 
Brigade van generaal Maczek.  

Na aankomst in 1940 in Engeland gaat Michał 
Salewicz met de trein richting Schotland. De 
10e (Zwarte) Brigade vestigt zijn hoofdkwartier 
in Forfar in het graafschap Angus aan de 
Schotse oostkust.  

Michał Salewicz krijgt nu een Engels uniform 
en Engelse papieren: 1st Squadron, 24th 
Lancers Regiment, 10th Cavalry Brigade, 1st 
Armoured Division, 1st Polish Corps.   

Michał Salewicz wordt chauffeur bij het 24e 
Rgt.  Bevorderd tot korporaal 15.4.1946. 
Eervol ontslag en gedemobiliseerd in 
Quackenbrück op 14 januari 1947.  

Het zakboekje van Michał Salewicz vermeldt 
o.a. volgende plaatsen: 1944/Caen, Falaise, 
Abbeville, Ieper, Roeselare, Tielt, Gent, St. 
Niklaas, Stekene, Koewacht, Axel, Hulst, 
Merksplas, Baarle Heide, Baarle-Nassau, 
Gilze, Breda, Moerdijk.  

In de periode winter 1944/45 was Michał 
Salewicz ingekwartierd in Oosterhout en leert 
daar de 24‐jarige Dina Jansen kennen met wie 
hij in 1946 in het huwelijk trad. Michał Salewicz 
vond werk als vrachtwagenchauffeur bij firma 
Starako te Oosterhout, een bedrijf waar veel 
Polen werkten. Hij is genaturaliseerd in juni 
1950.                                                                                                                                

De communistische regering bestempelde de 
Polen “uit het Westen” als verraders. De 
familie in Sinków, zou hij pas na 30 jaar 
weerzien. Zijn ouders heeft hij nooit meer 
gezien. Tot zijn overlijden in 2007 blijft hij zich 
inzetten voor Polen en de Poolse veteranen. 

 

 


