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Konrad heeft zijn jeugd in Polen doorgebracht 
en werkte met zijn 2 broers en 4 zussen op de 
boerderij van zijn ouders in het Mazurische 
Merengebied. 

Als lid van de 1e Poolse Pantserdivisie kwam 
hij in oktober 1944 voor de eerste keer in 
Breda. Hij ontmoette er zijn grote liefde.  

In de divisie was hij chauffeur/schutter op een 
bren carrier rupsvoertuig, met een zwaardere 
Vickers mitrailleur. Zijn onderdeel was het 
Zelfstandige Eskadron Zware 
Machinegeweren. Tijdens het 5 maanden 
verblijf in Breda, van november 1944 tot begin 
april 1945, was hij ingekwartierd in de Belcrum.  

In december 1946 demobiliseerde hij als 
korporaal vanuit Duitsland en vertrok 
rechtstreeks naar Breda waar hij in september 
1946 al was getrouwd. Zij kregen 1 dochter en 
4 zoons.  

Helaas heeft Konrad zijn moeder voor haar 
sterven in Polen niet meer kunnen bezoeken. 

In Breda werkte hij in de machinefabriek 
Backer en Rueb, waar zijn collega’s hem 
kenden als 'Koen'. Met een uitstekende 
zangstem heeft hij een belangrijk aandeel 
geleverd in het Poolse kerkkoor waar in de 
Poolse kerk vooral het solo gezongen 'Stille 
Nacht' een doodstil gehoor opleverde. De kerk 
was voor de diepgelovige Konrad een 
belangrijke band. 

Konrad was een zachtaardig mens en een 
liefdevolle echtgenoot, vader en opa, die 
tevreden was met zijn leven en nooit klaagde 
over ongemakken. 

Hij voelde zich thuis in Nederland samen met 
zijn gezin, 14 kleinkinderen, familie en 
vrienden. 

 


