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Na elf jaar van militaire dienst en oorlog lag
voor vele Polen van de Eerste Pantserdivisie
het eindpunt in het verre Nederland.

Na bevrijding van Brabant eind 1944 kwam er
een gevechtspauze van vijf maanden. Stan
werd ingekwartierd met zijn eenheid in
Oosterhout

Stan kwam terecht bij de familie Beekelaar.
Geen slechte keus met drie jonge dochters en
zoals vele Polen zeiden WADNE PANIEKA'S,
en juist deze dames in de Brabantse streken
zorgden ervoor dat vele Polen hier trouwden
en hun nieuwe bestaan gingen opbouwen.

In eigen land lag weinig toekomst voor
militairen en hier zag men hen als helden waar
zeer zeker veel van werd verwacht. Na vele
dansavonden en afspraakjes trouwde Stan
uiteindelijk met Anny Beekelaar. In het begin
verliep alles via gebarentaal daarom zal het
wel 3 jaar geduurd hebben voor de eerste
zoon geboren werd.

Hij startte zijn werk bij de strooi fabriek, maar
ging al gauw aan de slag, zoals zo vele
kameraden van hem, bij de Drie Hoefijzers in
Breda. Vanuit Oosterhout elke dag met de
fiets.

Na gezinsuitbreiding verhuisde men naar
Breda.

Stan kreeg een nieuwe baan bij Hispano Swis,
een munitie en wapenfabriek, waar ook vele
Poolse vaklieden hebben gewerkt. Tot zijn
pensionering heeft hij hier met veel plezier
gewerkt.

Ook kwamen er tussendoor weer mooie tijden
toen via het Nederlandse Consulaat en de
regering eindelijk bezoekregelingen getroffen
werden, dat oud-strijders op familiebezoek
konden naar hun geboorteland. De Poolse
regering had dit 13 jaar tegengehouden omdat
men deze Strijders als overlopers
beschouwde.

Maar jaren verstreken, de communisten
werden soepeler want wij brachten dollars en
marken binnen en zo ging de Poolse armada
met koffie, thee, panty’s per auto regelmatig
naar hun geliefde familie.

Voor de kinderen was het spannend om op
school te vertellen dat ze helemaal naar Polen
gingen, dat er douaniers met machinepistolen
stonden, en dat ze in Polen altijd gevolgd
werden door de politie.



