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Van sommige soldaten uit de 1ste Poolse 
Pantserdivisie van generaal Maczek is weinig 
bekend. Vaal is dat een keuze van de soldaat 
zelf. Velen kozen ervoor om te zwijgen over de 
oorlog en zich te richten op het heden en de 
toekomst. 

Leopold was zo’n man. 

Hij werd geboren in Dubno in wat nu Tsjechië 
is, maar voor de Tweede Wereldoorlog Polen. 

Hoe hij een van de soldaten van Maczek werd 
weten we niet. We weten wel dat hij een van 
de bevrijders van Breda was en dat hij na de 
oorlog niet naar zijn geboorteland terug kon, 
omdat het voor de soldaten, die aan de 
westelijke geallieerde kant hadden gevochten, 
gevaarlijk was om terug te gaan naar huis. De 
Sovjets hadden het er voor het zeggen. 

We weten ook dat hij zich vestigde in Breda, 
waar hij zijn liefde vond en 7 kinderen kreeg. 

Toen hij al lang in Breda woonde werd eindelijk 
het contact met zijn familie in Tsjechië hersteld. 
Dat maakte veel emoties los. 

Het gezin ging er vaak op bezoek en de 
familiebanden werden sterk. 

 

 


