55. JOZEF OSESEK

16 maart 1925, Bondecz, Polen
14 april 1997, Breda

10 de Cavalerie Regiment verkenners (10 PSK)

Hieronder de beleving van Jozef tijdens de
opmars door West-Europa:

“Zo kreeg ik als voorschutter de opdracht om
het voorterrein te verkennen nadat een boer in
de omgeving van leper kwam vertellen dat
ongeveer 40 Duitsers zich over wilden geven.

Zoveel jaar later zeg je “stom om er zomaar
alleen op te gaan”.

Toch was het toevallig ook mijn geluk, want
nadat de nieuwe krijgsgevangenen waren
afgeleverd, bleek mijn tank doorboord te zijn
door een granaat”.

“In een vertwijfelde poging om te ontsnappen
lag de chauffeur dood op de tank en kon de
tankcommandant nog uit de geschutskoepel
worden getrokken.

Helaas stierf ook de commandant in mijn
armen en bij een nadere inspectie bleek, dat
de plaats waar ik zat naast de chauffeur
volkomen was weggevaagd door het inslaande
projectiel”.

Soldaten van het 10e regiment waren
ontzettend trots dat ze hebben gediend bij dit
onderdeel

Joézef werd na de oorlog Bredanaar. Hij stond
bekend om hun hulp aan Poolse studenten die
onderdak zochten en tijdelijk werk.

Huize Osesek stond ook bekend als hotel
Polonia. Dus aan gastvrijheid geen gebrek.

Natuurlijk moest er ook gewerkt worden. Via
hulp werd voor tijdelijk een baantje bij de Hero
gezorgd.

Aan politiek werd niet gedaan elke Pool was
welkom, dat was best bijzonder, want er leefde
een behoorlijke onderstroom van politieke
gevoelens in de Poolse gemeenschap.

Jozef Osesek heeft ooit zelfs invloed gehad op
een profwedstrijd in het betaald voetbal. Dat
zat zo: in de buurt woonde de bekende Poolse
voetballer Jurek Musialek die voor NAC
uitkwam. Op een avond was het complete
team van de Poolse ploeg Ruch Chorzow bij
hun thuis voor een gezellige borrel. Die
moesten de volgende dag spelen tegen de
Graafschap. Die wedstrijd werd kansloos
verloren....

Ook Poolse oud-strijders vonden onderdak bij
vader en moeder Osesek tijdens de jaarlijkse
herdenkingen.



