4. JOZEF OLEJEK

27 maart 1915, Swierklanice, Polen
13 juni 1993, Breda

Soldaat, 15t¢ Zelfstandige Eskadron Zware Machinegeweren

Jozef was een van de bevrijders van Breda,
waarvoor hij het ereburgerschap heeft
ontvangen.

Na de oorlog konden veel Poolse soldaten niet
meer naar huis, omdat Polen in de
invloedssfeer van de Sovjet-Unie was
gekomen en soldaten die aan de kant
westelijke geallieerden hadden gevochten
waren niet meer welkom. Dat was voor
duizenden mannen als Jozef een zware
beproeving, direct na de oorlog.

Omdat de 15 Poolse Pantserdivisie 5
maanden in Breda was gebleven tijdens de
winter van 1944/1945, waren er veel
vriendschappen ontstaan. Voor ongeveer 350
soldaten van Maczek was dat reden om hier
een bestaan op te bouwen. Dat gold ook voor
Jozef, die hier zijn liefde vond en trouwde met
Toos Gross.

Hij was een actief lid van de Poolse
gemeenschap in Breda.




