
44. PAWEL MACHLIK 
7 december 1914, Wielke Walichnevy 

1 november 1986, Breda 
 

Soldaat, 8ste Infanterie Bataljon 
 
 
Pawel heeft een bewogen jeugd gehad. Als 
jongeman werd hij opgeroepen om zijn 
vaderland te verdedigen. Door de nood 
gedwongen ontvluchtte hij Polen, op zoek naar 
de vrijheid. 

Als een van de soldaten van de 1ste Poolse 
Pantserdivisie onder leiding van generaal 
Maczek heeft hij de hele opmars van 
Normandië tot Wilhelmshaven meegemaakt. 

Met grote inzet en persoonlijke moed heeft hij 
meegestreden voor de vrijheid van Breda en 
vele ander plaatsen. 

Na de oorlog koos Pawel voor Breda als 
woonplaats. Hij vond er zijn levensgezellin 
Dina. 

Hij vond hier ook werk en stichtte een gezin en 
was er gelukkig, maar hij kon Polen niet 
vergeten. Hij had heimwee naar zijn 
geboortegrond. 

Zodra het kon herstelde hij het contact met zijn 
familie in Polen. Dat was jarenlang onmogelijk 
geweest. Sindsdien is hij vele malen terug 
geweest. 

 

 


