
34. WITOLD KOMAR 
30 april 1908 Grodno 

26 februari 1982 Breda 
 

Luitenant, 8ste Infanterie Bataljon 
 

 
 
 
In 1939 vluchtte Witold, zoals veel van zijn 
landgenoten Polen uit om verder te kunnen 
strijden tegen de Duitsers. Eerst in Frankrijk en 
later werd hij gelegerd in Schotland, waar hij 
aansloot bij de troepen van de 1ste Poolse 
Pantserdivisie onder leiding van generaal 
Maczek.  

Witold Komar lande begin augustus 1944 in 
Normandië en trok met de. Divisie verder op 
door Noord-Frankrijk en België naar 
Nederland. Hij diende bij het Rifle bataljon. 

De eerste plaatsen die de Poolse soldaten op 
Nederlands grondgebied bevrijdden waren 
Axel, Hulst en Terneuzen in de Poolse bijdrage 
aan de Slag om de Schelde. 

Daarna trokken ze door richting Turnhout om 
vanaf 26 oktober op te trekken vanuit Alphen 
naar Breda en de Maas. 

In december 1944 werd Witold Komar 
bevorderd tot luitenant. 

Na de oorlog kwam hij terug naar Breda en 
trouwde op 10 februari 1945 met Gabriëlle van 
der Sande. Ze kregen 5 kinderen. 

Witold was een actief lid van de Poolse 
gemeenschap in Breda. In 1947 was hij 
oprichter van de Poolse katholieke vereniging 
in Nederland en hij zette een charitatieve 
stichting op medicijnen, voedsel en kleding 
naar Polen te sturen. 

Door zijn activistische houding tegen de 
Poolse regering tijdens de Koude Oorlog kon 
hij niet terugkeren naar Polen, omdat hij daar 
gevangenisstraf riskeerde. Hij heeft Polen 
nooit meer gezien. 

 

In 1950 werd Witold officieel Nederlander. 

 

 


