11. MIEGZYSLAW GHOMICKI

1 januari 1918 Zytomierz
30 augustus 1984 Breda

Soldaat stafeskader 15 en 2% Verbindings Eskadron

Woonde in Dubno en werd in september 1939
samen met zijn ouders gedeporteerd naar
Siberié. Werkte daar onder zeer zware
omstandigheden in de bosbouw.

Mocht het kamp in 1942 verlaten toen de
Duitsers de Sovjet-Unie binnenvielen en
Mieczyslaw sloot zich aan bij het leger van
Generaal Anders.

Samen met zijn ouders volgde een
erbarmelijke reis via Kazachstan naar
Teheran.

Zijn moeder overleed al snel na aankomst in
1942 in het vluchtelingenkamp en ligt begraven
op Doulab Catholic Cemetery. Het graf is nog
steeds intact.

Zijn vader werd verplaatst naar een
vluchtelingenkamp in India, later naar Zuid-
Afrika en is daar in 1947 overleden.

Onbekend is wat er met veel familieleden
gebeurd is.

Na de oorlog vond hij In Breda binnen een dag
werk bij bierbrouwerij “De Drie Hoefijzers”.
Daar heeft hij tot aan zijn pensioen gewerkt.

In Breda heeft hij een gelukkige tijd gehad.

In 1973 bezocht hij voor het eerst na 1939
Polen.

“Mijn vader is in 1984 in Breda overleden, hij
werd op het fietspad door een auto
aangereden”.



