
8. GEORGE (Jerzy) BUGAJ
6 april 1920 Bykowina 
29 oktober 1958 Breda 

Sergeant, 11 de Compagnie Genie 

George woonde in Opper Silezië in een gebied 
dat de Duitsers beschouwden als een deel van 
het Duitse rijk. De jongen mannen werden 
gedwongen in het Duitse leger te dienen en zo 
verging het ook George. Hij kwam in Afrika 
terecht waar hij in 1942 en 1943 actief was in 
het leger van generaal Rommel. 

In april 1943 wist George de overstap te 
maken naar geallieerde zijde. Een gevaarlijke 
actie, want de Duitsers waren genadeloos voor 
overlopers en vaak moest de familie thuis het 
dan ontgelden. Om die reden gebruikten veel 
Poolse soldaten een schuilnaam: Jerzy 
Osypka.  

George werd overgeplaatst naar Schotland, 
waar hij zich aansloot bij de net opgerichte 1ste 
Poolse Pantserdivisie onder leiding van 
generaal Maczek. 

Op 1 augustus stak de 1ste Poolse 
Pantserdivisie vanuit Engeland over naar 
Normandië, om daaraan te sluiten bij de 
geallieerde invasie. Na zware gevechten 
volgde de opmars naar Nederland. Zo werd 
George Bugaj een van de bevrijders van 
Breda. 

Na de oorlog was de weg terug naar Polen 
heel lastig. Polen was communistisch 
geworden en de soldaten die aan de westelijk 
geallieerde kant hadden gevochten werden 
gezien als vijanden. Daarom koos hij ervoor 
om zich in Breda te vestigen. 

In 1950 trouwde hij met een Bredase. Ze 
kregen twee zonen. Zijn beroep voor de oorlog 
was stoffeerder en dat werd hij ook weer in 
Breda. Hij bouwde er een succesvolle zaak op. 

George heeft maar kort van de vrijheid in 
Breda genoten. In 1958 stierf hij aan leukemie. 
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